
								

																																																							 	
																																																						
	

Zondag	15	september.	Startdienst	met	het	thema:	“de		schepping”	
Organisten:	Johan	Boone	en	Erwin	Staal	

	
- Welkom	en	mededelingen	door	Christian	Vogelaar		
- Zingen:	Lied	834	vers	1,2	en	3		
- Gebed	door	Christian	Vogelaar		
- Schriftlezing	Genesis	1	en	2	vers	1	t/m	4		
- Uitleg	van	deze	dienst	door	Anne	Nieuwenhuijse			

	
We	hebben	deze	zondag	voor	een	dienst	gekozen	in	een	wat	ongebruikelijke	vorm.	Samen	als	
gemeente,	jong	en	oud,	gaan	we	aan	de	slag	met	het	verhaal	van	Gods’	schepping.	We	gaan	met	
elkaar	in	gesprek,	brainstormen,	zullen	creatief	bezig	gaan	zijn,	zingen,	danken	en	bidden.	Alle	
aspecten	van	Gods’	wonderlijke	schepping	komen	aan	bod.		
Voor	alle	mensen	die	thuis	met	ons	meeluisteren	of	kijken	zal	de	zing-activiteit	hier	in	de	kerk	
plaatsvinden.		
Onderstaand	is	de	indeling	van	de	activiteiten	te	vinden	en	in	welke	ruimte	deze	zijn.	Op	het	blad	dat	
u	bij	de	ingang	gekregen	heeft	staat	een	nummer.	Dit	is	het	nummer	van	de	activiteit	waar	u	straks	
gaat	starten.	Elke	activiteiten	duurt	ca.	10	minuten.	Hierna	klinkt	een	bel	die	de	wisseling	van	
activiteit	aangeeft.	U	start	dan	met	de	activiteit	met	het	opvolgende	nummer.		
We	willen	u	allemaal	een	inspirerende,	verrijkende	en	bovenal	gezegende	dienst	toewensen.		
	
1:	Gespreksruimte	over	het	scheppingsverhaal.	(Zaal	5,	bij	mooi	weer	buiten)		

- Arnold	Meijer			
Samen	met	Arnold	als	gespreksleider	bespreken	we	het	scheppingsverhaal.			
		
2:	Creatieve	ruimte:	God	schiep	de	mens		(	zaal	2)		

- Angelique	Verburg	&	Christel	van	de	Berge	
God	zei:	Nu	wil	Ik	mensen	maken.	Ze	moeten	op	mij	lijken.	Ze	zullen	de	baas	zijn	over	de	vissen	in	de	
zee	en	de	vogels	in	de	lucht.	En	ook	over	het	vee,	over	alle	kleine	dieren	en	over	de	hele	aarde.	Toen	
maakte	God	de	mensen.	Hij	maakte	ze	zo	dat	ze	op	Hem	leken.	Hij	maakte	ze	als	man	en	als	vrouw.	
God	zegende	de	mensen...God	keek	naar	alles	wat	hij	had	gemaakt	en	zag	dat	het	heel	mooi	was.	
(Gen.	1:26-28	en	31)		
De	mens	is	bijzonder	gemaakt.	Als	we	naar	de	binnenkant	van	ons	lichaam	kijken	zien	we	hoe	
bijzonder	dit	in	elkaar	zit.	God	zegt	ook	dat	Hij	mensen	maakte	zodat	we	op	Hem	zouden	lijken.	God	
heeft	natuurlijk	niet	precies	zo'n	lichaam	als	wij.	Hoe	zouden	we	op	hem	lijken?		
Maak	een	omtrek	van	elkaars	lichaam	op	het	papier.	Kleur	of	teken	erna	het	lichaam	in	zoals	je	wil.	
Denk	bijvoorbeeld	na	hoe	je	er	van	binnen	uit	ziet.	Wat	vind	je	mooi	aan	jezelf?		
	
	
	



	
3:	Sing-in	(kerk)		

- Rosaline	Harmsen	en	Anja	Joosse			
In	een	deel	van	de	kerk	worden	2	liederen	per	groep	gezongen.		
		
4:	Het	scheppingsverhaal	(zaal	1)		

- Marriet	en	Tim	Pekaar		
Samen	met	Marriet	en	Tim	kijken	we	naar	een	filmpje	over	de	schepping.	Hierna	gaan	we	zelf	aan	de	
slag	om	eigen	creaties	te	“scheppen”.		
		
		
5:	Woordwolk	"de	Schepping”		(hal	)		

- Jaqueline	Martijn			
Op	een	flipover	bord	tekenen	we	samen	een	woordwolk	vanuit	het	woord	schepping.	Waar	denk	je	
aan?	Wat	maakte	God?	Wat	hoort	bij	de	Schepping?		
		
6:Gebedsruimte	met	gebedsboom	(zaal	naast	de	keuken)	

- Dick	Martijn	en	Gertie	Hout		
“Maak	je	geen	zorgen	,	maar	vraag	God	alles	wat	je	nodig	hebt.	Bid	tot	God,	wat	er	ook	gebeurt.	En	
dank	hem	altijd.”	(Fil.	4:6)		
Lees	samen	de	bijbeltekst.	Bespreek	eventueel	wat	deze	tekst	voor	jou	betekent.	Schrijf	een	
gebedspunt	(anoniem)	op	een	groen	boomblaadje	of	een	dankpunt	op	een	rood	appeltje	en	hang	dit	
in	de	boom.			
De	boom	nemen	we	mee	naar	het	liturgisch	centrum	voor	het	afsluitend	gebed.	Dick	zal	het	
afsluitende	gebed	verzorgen	in	de	kerk.	Indien	mogelijk	worden	er	gebedspunten	of	dankpunten	
meegenomen	uit	de	gebedsboom	in	het	afsluitende	gebed.			
	
		

- Dankgebed	en	voorbeden	door:	Dick	Martijn		
- Zingen:	lied	657		vers	1,3	en	4	(orgel:	Erwin	Staal)	

		
Na	de	dienst	willen	we	elkaar	ontmoeten	(bij	mooi	weer)		in	de	kerktuin.	Er	is	koffie,	thee	en	
limonade	en	er	staan	lekkere	broodjes	klaar.		
		
	


